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Naast alle herinneringen liet WO II ook heel 
wat sporen na in het Limburgse landschap. 
Bunkers, loopgraven, vliegvelden, … 
Allemaal overblijfselen in het Limburg van 
vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur 
naar sporen uit WO II! Samen met het 
provinciebestuur van Limburg geef je een 
stem aan de stille getuigen van de oorlog. 
Dit doe je door je eigen verhaal, foto’s of 
filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule 
op onderderadar.be.  
Je ontdekt er bovendien allerhande 
verhalen van andere Limburgers.

Luc Wijnants vertelt over het 67ste 
Amerikaans Veldhospitaal in Hoepertingen 
(Borgloon): 

“Van 10 december 1944 tot 20 
februari 1945 verbleef het 67ste 
Amerikaans Veldhospitaal te 
Hoepertingen. Op de binnenkoer van 
het kasteel wemelde het van soldaten, 
ambulances met gewonden en andere 
voertuigen van het Amerikaanse 
leger. Als ondersteuning van het 
9de Amerikaanse Leger in de Slag 
om de Ardennen werden hier en in 
Valkenburg (Nederland) veldhospitalen 
opgezet om de gewonden te 
verzorgen. Na een lange tocht met nog 
talrijke opdrachten in Duitsland werd 
de eenheid in juni 1946 opgeheven.”
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